ZOMERAVONDLEZINGEN IN HET ORGELMUSEUM

Inmiddels is het een traditie geworden dat het Orgelmuseum in samenwerking
met de lokale oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop een serie
zomeravondlezingen in het museum organiseert. De avonden worden telkens
gevuld door twee korte lezingen met twee verschillende sprekers.

Ook dit jaar zijn er weer vier avonden bij te wonen, steeds met een historische inslag. In
verband met de viering van 80 jaar bevrijding is er dit jaar veel aandacht voor de periode van
de Tweede Wereldoorlog.

Alle avonden beginnen om 19.30 uur. De toegang tot deze lezingen is gratis, inclusief een
drankje. Na afloop van de avond is er vrijblijvend de mogelijkheid een gift te doen.

Dinsdag 22 juli

19.30 uur — 20.15 uur: Gerjan Ruijter, ‘Overleven door onderduik. De families De Lange en
Cohen’.

PAUZE

20.45 uur-21.30 uur: Willem van Norel, ‘Elburg in de Tweede Wereldoorlog in 40 objecten’.

Dinsdag 29 juli

19.30 uur — 20.15 uur: Gert van Norel, ‘Het verzet in Elburg. Met speciale aandacht voor de
predikanten Gruppen en Boswijk.’

PAUZE

20.45 uur-21.30 uur: Willem van Norel, ‘De website elburginoorlogstijd.nl’.

Dinsdag 5 augustus

19.30 uur —20.15 uur: Iris Verweij, ‘Het leven van de dappere verpleegster Roosje Vecht
(1881-1915)’.

20.45 uur-21.30 uur: Willem van Norel ‘Het leven van globetrotter Aron Vecht (1854-1908)".

Dinsdag 12 augustus

19.30 uur — 20.15 uur: Maarten Seijbel, ‘Over speellieden in de steden, ook in Elburg.’
PAUZE

20.45 uur-21.30 uur: Willem van Norel, ‘Honderd jaar Zuiderzeesteunwet (1925-2025)".

Alle lezingen worden gehouden in de Boonzaal van het Orgelmuseum, Van Kinsbergenstraat 5
in Elburg. Parkeren kan net buiten de oude vesting en is gratis. Vanaf daar is het circa 6
minuten lopen naar het museum. Het museum is op de avonden van de lezing steeds om
19.00 uur open.


http://elburginoorlogstijd.nl/

